
De wereld om u heen
Alles wat u gevormd heeft 

tot wie u nu bent
De mensen om u heen 

Uw levenssituatie  
Uw zorgen

Uw vragen over wie u nu 
bent of kunt zijn 

 

U zelf 

Alles wat boven ons 
uitgaat en dat we 
niet begrijpen 
(On-)geloof,  God, 
Boeddha, Het Al, het 
Niks, Liefde, Allah 

Waar droomt u 
van? waar 
verlangt u 
naar? Wat mist 
u? Wat geeft u 
veerkracht? 
Wat biedt u 
troost? 

Geestelijk verzorgers 
kunnen u helpen door naar 
u te luisteren en met u te 

praten over wat u ten 
diepste bezig houdt. 


